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III WERKTUIGEN

1.

De kooi van Aser

1. De natuurvrouw mag hersteld worden door de
verdieping.

2. De aarde is nog niet ontwaakt. Het medicijn is
een diepe steek die langdurig steekt, als een
langdurig lijden, omdat de mens in slaap is gevallen.

3. Zij die ontwakende zijn zijn nog niet volledig
ontwaakt, en roepen : 'waarom, waarom ?' in hun
worstelingen.

4. Er is zoveel wat ze niet begrijpen.

5. De mens moet geen blinde vuistvechter worden.
Daarom zijn we stil op het juiste moment en dragen
we ons lijden.

6. De mens voelt zich dan vaak machteloos en
hopeloos, en ook zo vaak geisoleerd, vooral als je
ontwakende bent.

7. De hogere natuur leidt de mens op het gevaarlijke
pad van ontwaking.

8. Soms heb je hulp nodig, en krijg je die niet, valt
alles stil. Soms loop je met je hoofd tegen muren op.

De mens is verdwaald, maar weet niet wat het is.

9. Er zijn hiaten juist om de diepere natuur erachter



te ontdekken. Het steekt diep, en dan bevriest alles,
omdat het diepere roept.

10. Het is allemaal heel erg dubbel, maar richting
die ontwaking moeten we gaan. Wat is er precies
gaande ? Er moet meer zijn. Dit kan niet allemaal
toeval zijn of noodlot.

11. De natuur is bevroren en de mens mag wachten
op de ontdooiing.

12. Het kost misschien moeite om het langdurige
lijden te aanvaarden, maar het is de enige weg, want
zij die hun lijden niet dragen en geen hart hebben
voor moeder aarde hebben de blijdschap en de
gelukzaligheid van de onwetendheid.

13. Boze geesten gebruiken dit aas om te vissen op
mensen. Zij zijn vissers van mensen. De mens
verruilt alles voor oppervlakkig geluk en blijdschap,
om de stem van moeder aarde te doven.

14. Genade is in het originele Aramees de tucht-
uitoefende opvoeding, verbonden aan het adopteren
van een zoon. De genade is dus niet iets goedkoops
of vrijblijvend, maar loon naar werken en de
discipline van een studie. Het is de vrucht van de
volharding in toewijding.

15. Vroeger kwam alles voort uit de leegte, en ging
ook altijd naar de leegte terug.

16. Jozef werd in de put geworpen om aan zichzelf
af te sterven, en werd zo in 'slavernij' verkocht. Ook
gebeurde dit met het volk Israel wat door het water
aan zichzelf af moest sterven, om zo opgenomen te
worden door de wildernis waar ze verhongerd
werden.

17. Zowel Jozef als later het volk Israel werden
gesteld onder de strafroede om af te rekenen met
overmoed en overbezit.

18. Ook de redding van Noach uit het water is een
beeld van de opname.

19. Zoals Adam in een diepe slaap moest, in de
heilige verlamming, opdat de natuurvrouw kon
komen, zo moest het volk Israel in de wildernis tot
de heilige verlamming komen.

20. In die zin is Eva dus een beeld van de opname.

21. De heilige verlamming kan alleen plaatsvinden
in de afzondering, in de slaap. Zie je de boom ? De
boom zegt : 'Je moet volharden.'

22. Het valse paradijs van onwetendheid moet
achtergelaten worden. Adam moest in slaap vallen,
om zo de natuurvrouw te ontmoeten.

23. Adam moest afsterven aan zijn trots. Daarom
moest hij het pad van spot gaan, het spotkleed
ontvangen.

24. De Israelieten in de wildernis werden voorbereid
om in ballingschap te gaan. Ze zouden
vreemdelingen worden in een vreemd land.

25. De mens moet komen tot de verhongering en de
verlamdheid, want als de Heere het huis niet bouwt,
dan zwoegen de bouwlieden tevergeefs.

26. De traan is levengevend. De mens moet tot het
water komen, tot de boom geplant aan
waterstromen. De traan is het hart en het leven van
de mens, waarvan de mens in zijn trots is
afgeweken.

27. De man denkt door veel geld te verdienen
vrouwen te kunnen opkopen.

28. De man wordt vetgemest om tot de dikke
mannelijke goden geleid te worden, als een varken
op weg naar de slacht.



29. Dat komt omdat de man communiceerbaar is.
De man wordt opgevoed en sociaal vetgemest,
waardoor de man wordt losgesneden van moeder
natuur. Het wordt niet meer verwerkt, dus het hoopt
op, het maakt vet.

30. Zo wordt de man een slaaf van de vetgieters.

31. Adam moest tot de boom gaan, tot de
volharding, niet tot de golddiggers. Adam moest tot
Eva gaan, het geheim van de opname.

32. Worstel als Jakob. Volharding is het
sleutelwoord.

33. Vele duizenden jaren geleden was Egypte een
machtig wereldrijk. Vandaar dat onderzoekers en
geleerden nog steeds hun hoofd buigen over het
Egypte mysterie en werd het Egypte gebruikt voor
de architectuur van het nieuwe Amerika.

34. De oudere gnostische geschriften en
geschiedenissen noemen Ismael als het volk wat in
Egyptische ballingschap leefde.

35. Er was een oorlog tussen Egypte en Ismael
waarin Ismael over een rivier vluchtte, de wildernis
in. In de wildernis verhongerden zij, en zij gingen in
Egyptische ballingschap toen hun schuilplaats werd
gevonden.

36. Het nieuwe Amerikaanse wereldrijk is gebouwd
op Egyptische fundamenten, en is in die zin zeer
dualistisch. Amerika werd het nieuwe Egypte.

37. De dikke mannelijke goden leiden de mens tot
overbezit en overmoed.

38. De mens moet tot de kooi komen die de
onderwereld ingaat, tot het verborgene, los komen
van eerzucht, pronkzucht en roemzucht. Het is de
geest van roemzucht die de mens telkens weer
oproept om publiek te werven.

39. De mens moet afkicken van deze illusies, deze
drugs. De mens moet loskomen van de ketenen van
de geest van roemzucht.

40. Maar de opname komt tot hen die de minste
willen zijn, minder, minder en minder, want zo
wordt het contact met de samenhang hersteld.

41. Zo komen wij in aanmerking voor de opname.
Dit gebeurt door de heilige gebondenheid die
ontstaat wanneer iemand zichzelf totaal verliest in
de verhongering, de verlamming en de
verborgenheid, waarvan de Egyptische ballingschap
een beeld is.

42. Wanneer de mens wil vermeerderen en
ontsnappen, dan worden de lasten verdubbeld.

43. De mens moet afsterven aan de lagere
ballingschap en ontwaken tot de hogere
ballingschap. Gebondenheid, een mens kan niet
zonder, het is de eeuwige verbondenheid.

44. Het volk ging zoals Jozef in Egyptische
ballingschap. Maar de huidige mensheid begreep dit
niet, omdat er een veel diepere geschiedenis
achterlag.

45. Wij moeten allemaal het pad van Jozef gaan :
alles achter ons te laten.

46. De mens gaat zoals Jozef de putten van de
wildernis in, om in ballingschap te komen tot de
hogere principes, als een vreemdeling in een vreemd
land.

47. De scheiding is een onderdeel van de schepping,
dus de mens mag daarin rusten, om van scheiding
tot onderscheiding te komen. Het is een onderdeel
van de opname.

48. Deze opname zal zijn als de visvangst, want de



vis is een beeld van de heilige verlamming. De vis
heeft geen armen en benen.

49. Je verslaat de vijand niet zomaar door de vijand
te 'doden’ of te vernietigen. Neen. Denk aan Ahn die
Saul op een hele andere manier versloeg, namelijk
door een stukje van zijn kleed af te snijden. Dat wil
zeggen dat we het bruikbare stukje van de vijand
moeten afnemen terwijl hij slaapt. Doe er je
voordeel mee. Niets is zwart-wit. Elke vijand draagt
een stukje hemelse kennis wat we over het hoofd
hebben gezien.

50. Wie is de vader ?

De eeuwige traan,

Het punt waarop de man breekt,

Het punt waarop de man vader wordt,

Het is het moment van opname.

Het is het punt waarop de man verdiept,

Het is het punt waarop de man aan zichzelf sterft,
Verdrinkende in zijn eigen tranen.

51. Zoek de vader niet buiten jezelf,
Maar als je eigen identiteit en bewustzijn,
Geschonken door de moeder.

52. Wat is de moeder ?

Het is de vermindering, de verhongering,
Zij geeft nooit teveel,

Zij leidt de mens tot de duisternis.

53. Hij kwam uit zijn diepe Adam slaap en zag de
natuurvrouw. Alles moest hij achterlaten.

54. Als je gaat, ga je altijd alleen, en Adam moest
tot de heilige slaap gaan, de heilige verlamming,
opdat hij de natuurvrouw zou ontmoeten, oftewel de
heilige verhongering, de verminderende en
vereeuwigende kennis, het ware medicijn van de
ziel.

55. Vermindering brengt vereeuwiging voort, zoals
de moeder de vader voortbrengt.

56. We kennen allemaal het chronische, langdurige
lijden van Job. Het was een zware lijdensweg van
beproevingen die hij moest doorstaan, in een tocht
door de verschrikkingen van de onderwereld die hij
telkens weer maakte.

57. Het was voor de verdieping van de hemelse
kennis, opdat hij inzicht zou krijgen in de diepere
betekenissen ervan.

58. Job moest loskomen van de oppervlakkige
bedriegelijkheden van het geestelijke, en moest
komen tot de diepe bitterheden van de ziel, oftewel
hij moest komen tot de geheimenissen van de
duisternis.

59. Adam die uit de duistere aarde kwam werd tot
een levende ziel.

60. Zo moest ook Job tot haar terugkeren, want hij
was uit haar voortgekomen.

61. Zij kent de geheimen van de duisternis, het
medicijn van de duisternis.

62. Zonder de twijfel kan de mens niet leven, want
dan is de mens te zeker van zijn zaak, en stort alles
in.

63. In de twijfel kunnen dingen groeien en ware
vastheid vinden, want de twijfel is open, heeft
ruimte.

64. Trek dingen meer in twijfel. Deze wereld is
vastgeklonterd door betweterigheid, overmoedige
pseudo-kennis.

65. Dat is de boodschap van de zus van de moeder,
als de bijmoeder. Zij is het kritische denken als ons
dingen worden opgelegd. In de stad leeft men in
valse zekerheden, en daarom moet de mens
terugkeren tot de heilige onzekerheid, weer de



golven in.

66. Zij komt alleen de twijfelaars en de onzekeren
tegemoet. Die worden door haar opgenomen, niet de
betweterigen.

67. De moeder is als de heilige vermindering, om
ons tegen het materialisme te beschermen en allerlei
hebzucht, en tegenover haar staat haar zus, als de
heilige twijfel, om ons te beschermen tegen
overmoedige, vaak roemzuchtige of machtslustige
betweterigheid. In die zin hebben wij de kooi dus
nodig opdat wij niet over gevaarlijke grenzen
heengaan.

68. Als we in de kooi zitten dan denken we
misschien : 'Kijk eens naar al die blije mensen
buiten. Zij kunnen alles doen, en zij kunnen lekker
feesten, terwijl ik hier zit,’ maar we zijn onder de
bescherming van de moeder van de geestelijke
kennis en haar zus.

69. Vrijheid is een illusie. Er moet altijd een
bepaalde gebondenheid zijn om de hogere leerregels
van het leven uitdrukking te geven die er zijn voor
ons welzijn en onze bescherming.

70. Ja, de pin gaat diep, het visnet is wreed en bruut,
maar er is eeuwig leven op de bodem van de put.

71. Zij roept, en wil ons bezielen met haar leven.
Maar wie luistert ?

72. De mensheid dient terug te keren tot de bron, de
moeder, de vermindering, en haar zus, twijfel.

73. Job moest komen tot de bitterheid van de ziel.
Job moest dus komen tot de moeder en haar zus.

74. Dit is de wisselwerking tussen dood en leven,
om diepte aan te brengen.

75. Het kost de mens iets om te twijfelen, want de

vijand zegt : '"Twijfel niet, maar vertrouw,' en de
vijand wil de mens zelfverzekerd maken,
eigengerechtig. Het is een pad wat naar de dood
leidt. De mens moet aan zichzelf sterven.

76. Het geestelijke biedt de mens de eeuwige twijfel
aan waarin het antwoord is te vinden, in de bron.

77. Zalig zijn de twijfelaars, de onderzoekers, de
geduldigen, want de waarheid komt hen tegemoet.

78. Vereeuwiging betekent volkomen. Onze twijfel
moet volkomen worden, rijp, en dan zal het vanzelf
vruchten voortbrengen omdat we geduld hebben
geoefend. Het luisteren moet volkomen worden, en
zal de vrucht voortbrengen van het antwoord. Als
we het luisteren te vroeg staken, dan komt er een
vals antwoord. Elke dag weer wordt de mens
misleidt.

79. Hoe kom je aan een bewijs ? Dan moet je eerst
loskomen van alle vooroordelen. De eeuwige twijfel
en de eeuwige vermindering zijn dus absoluut
noodzakelijk. Deze dynamieken zullen dus andere
krachten daar tegenin gaan oproepen, want
vermindering heeft zijn eigen weelde, en twijfel
heeft zijn eigen kennis.

80. Kant baande de weg voor Hegel, die een diep
filosofisch dualisme bracht om de filosofische
leerregels te nuanceren. In het dualisme wordt er
onderscheiden tussen goed en kwaad, maar ook is
het kwaad zelf een dualisme, want er is goed kwaad
en slecht kwaad. Omdat je hier al heel snel mee de
mist in kan gaan vanwege betweterigheid, overmoed
en zelfverzekerdheid, als een symptoom van luiheid,
hebzucht en machtszucht, moest Hegel eerst alles
omgooien en in twijfel trekken.

81. We zien hier dus de eeuwige twijfel verschijnen.

82. Bij Hegel heb je nooit zekerheid. Dat ontstaat
alleen als oogst van de eeuwige twijfel.



83. De leerregels van de filosofie zijn alleen te
vinden in de kooi van Aser. Alles om ons heen
bestaat uit spiegelingen. Wij zijn zelf ook
opgebouwd uit spiegelingen, en daarom moeten we
naar de bron gaan. Die liggen ook om om ons heen.

2.

De opname van Aser in de hemelse boot

1. De mens moet afrekenen met al het valse,
overmoedige zelfvertrouwen en vertrouwen in de
dingen om hem heen. Het leidt tot de dood. De
mens moet de diepte van de filosofie in, de Heilige
Rede, om zo de ware 'God' te ontmoeten. God is niet
gebonden aan de  bekrompen, geérfde
verstandsnormen van de mens. De mens denkt niet
op het niveau van God, en kan het daar ook niet mee
vergelijken. Het verstand van de mens is nog steeds
in evolutie. Zij die in de heilige gebondenheid leven
leven niet meer door het verstand van de mens, en
vertrouwen er ook niet meer in.

2. De mens zal de prijs nog betalen voor de
overwaardering van de mens.

3. De mens heeft de geestelijke kennis nodig, de
hogere filosofie. Een mens is het meest nuttig en
bruikbaar voor zichzelf wanneer hij zijn eigen acties
zoveel mogelijk inperkt. Minimalisme dus, alleen
doen wat nodig is.

4. De mens weet vandaag de dag niet meer wat
normaal is.

5. Geloof is nalatigheid. De mens moet minder
vertrouwen en meer volharden.

6. De aarde is de baarmoeder van de hemel.

7. Alleen in de baarmoeder kunnen we de geboden
bewaren. Dit is de kooi van Aser die in de Nijl werd
geworpen tot de heilige verdrinking waarin de mens
aan het lagere ego afsterft.

8. De aarde is de baarmoeder van God, van de
hemel.

9. De mens moet oppassen voor gevaarlijke
misleidende camouflages die er zijn om de mens te
testen.

10. Gij zult de meerderheid niet in het kwaad, de
onwetendheid, volgen. Het kost wat om tot het
verborgene, te komen. Het is een strijd. De mens
moet overwinnen, oftewel onderscheiden.

11. Door de baarmoeder die de geboden en de
exegese bewaard, worden wij tot zonen van God.

12. Ahn vroeg om een wachter voor zijn mond. Aser
moest in de onderwereld tot de wachter van de
mond gaan, en zelfs tot deze wachter worden, die
leefde in de diepte van de wildernis, in een grot
boven de poel van de wedergeboorte.

13. De wachter van de mond staat niet zomaar op
zichzelf, anders zou het bedrieglijk kunnen worden.
Het was de context, wat Aser bereikte door aan
zichzelf af te sterven. Alleen dit kon zijn mond
bewaken. Kortzichtigheid kan de mond niet
bewaken.

14. Aser kon alleen ontwaken door opgenomen te
worden in de hemelse boot.

15. Een visser met een net is een beeld voor de
context. De vissen zijn een beeld van de
eenzijdigheden. De valse goden moeten verslagen
worden, en de aan zichzelf gestorvene moet komen
tot zijn hogere zelf.



16. De visser van zielen ging de wildernis in om
zich af te zonderen.

17. In het Hoseaanse leven worden we soms in
moeilijke relaties gezet, en in dit geval voor Hosea
was dat Gomer als een beeld van Efraim, het
Noordelijke rijk, het verborgene. Het is de pijn die
ontstaat als een mens zich moet afzonderen, de pijn
van de onthechting. Maar Gomer betekent ook
compleetheid in het Hebreeuws. Het is juist zo dat
de compleetheid in de afzondering te vinden is,
want het verborgene is juist een beeld van de brug
tot de andere wereld. Het Noorden is ook het sieraad
in het Hebreeuws.

18. Wanneer Gomer op de loop gaat en wij moeten
zeggen : 'Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij
verlaten ?' dan zegt Gomer : 'Maar gij had iets
vergeten. Gij had iets over het hoofd gezien.' Gomer
is namelijk een beeld, een archetype van de
compleetheid, oftewel de context. Hosea moest
daartoe ontwaken. Gomer's vader was Diblayim,
wat betekent : 'de cirkel rondmaken.' Hosea's vader
was Beeriy, wat ‘'het opgraven van een bron'
betekent. Het gaat om de diepere betekenis. Daarom
heette de eerste zoon van Hosea en Gomer
'Yizrael', wat betekent : 'het gebied uitbreiden." Er
moet dus meer bijkomen. Toen kreeg hij een dochter
genaamd Loruhamah, wat betekent : 'geen zachte
liefde'. Wij krijgen hier op aarde geen zachte liefde
van God, want wij moeten ontwaken.

19. De altijd maar zachte liefde die niet waarschuwt
en niet wakker schudt, die niet wakker roept en die
altijd maar overmatig aardig doet zonder de mens
iets daadwerkelijk nuttigs te leren is geen ware
liefde, maar pure haat. Het zijn giftige slaapliederen.

20. Daarna kreeg Hosea weer een zoon : Lo-ammi,
wat betekent : niet mijn mensen. God was namelijk
weer op pad, had alles achtergelaten om verlorene te
vinden. Dit komen we ook tegen als God de mens
zegt dat de mens niet haar kind is.

21. Waarom is dit ? Ook omdat de mens zelf een
eigen verantwoordelijkheid heeft en niet alles maar
op iemand anders moet schuiven. De mens moet
zelf volwassen worden en tot zijn hogere zelf
komen om daaraan zich te hervormen, om zo eraan
gelijk te worden.

22.'God' is vaak een excuus voor de luie die niet wil
dat zijn ego sterft. Daarom is religie ook zo
gevaarlijk. Daarom zal 'God' de mens moeten
verlaten. De mens heeft namelijk teveel valse
godsbeelden, afgodsbeelden.

3.

De mens gedreven tot Haggai

1. De geschiedenis is een organisme. Het verandert
voortdurend. Ik heb daar in mijn leven vele
voorbeelden van. Het is geen vaste realiteit. Het
staat aan invloeden bloot. Alles vloeit voortdurend,
ook buiten het individu. De geschiedenis schakelt
voortdurend tussen parallelle realiteiten, ook dat wat
buiten het individu plaatsvindt. Dit is een proces van
natuurlijke selectie.

2. Er is veel wildernis, en de samenleving is slechts
een druppel in de wildernis.

3. Wanneer we om ons heenkijken en eerlijk zijn
kunnen we zien dat de wereld wordt geregeerd door



het vooroordeel, de leugen en het misverstand.

4. Alles is omgedraaid, omgekeerde wereld. Het is
extreem geworden. We moeten er creatief mee
omgaan en ons aanpassen om te kunnen overleven.
Het is niet zwart-wit.

5. Het hogere onderwijs is alleen voor de
uitzonderingen, niet voor de dode massa's. Het is de
eenling die zal overwinnen. Het is de eenling die
ontwaakt.

6. De oogst is de eenling, en daartoe komt de
opname. De massa's worden genegeerd.

7. In het tijdperk van Haggai was er grote honger op
allerlei gebied.

8. Alles glipte door de vingers van de mens heen.
De mens kon zich nergens aan vasthouden. Er zaten
gaten in zijn schip, ook op sociaal gebied, en zo
werd de mens tot een eenling. Zo werd de mens de
natuur in gedreven. Haggai gaat over de
wederopbouw van het huis des Heeren, maar in het
Hebreeuws is de bayith het binnenste, dieper in de
aarde (onderwereld) gaan.

9. Wat we in Haggai zien, de tocht tot de
onderwereld, tot de diepere mens, de eenling, heeft
diepe wortels in de kennis van de onderwereld.

10. Massa-vorming is een bepaalde vorm van
materialisme. De natuur werkt niet met massa's,
maar met diversiteit. De natuur is obscuur en
anoniem, en selecteert de enkeling.

11. De natuur geeft abstracte signalen met
omwegen, door de enkeling. Vergeet de massa's. Zij
zijn het afleidende. Zij die de massa's volgen en
vertrouwen zijn al dood. De massa is een leugen.

12. Voordat de huidige wereld ontstond was er een
krachtmeting tussen de geslachten, tussen man en

vrouw. De man wilde zo graag heersen dat de
amazones, de oervrouwen, hen in die waan lieten.
Zo werd er een illusie gecreéerd in het hoofd van de
man, als een drug, en zo ontstond de huidige wereld
waarin de man zichzelf heerser waant. De
natuurvrouw trok zich terug in de natuur en de
diepere wereld, de aarde, en liet de man zijn steden
van illusie bouwen. Er was namelijk een diepere
realiteit, waarin alleen de enkeling kon komen, en
man en vrouw zijn slechts delen van de enkeling
zelf. Het zijn bewustzijns-staten. De man is de
slapende en de vrouw is de droom, en die wekken
dan allerlei ingewikkelde spiegelingen op.

13. Man en vrouw zijn dus geen op zichzelf staande
personen, maar principes. Om principes goed te
laten werken moeten ze in juiste samenhang met
andere principes komen.

14. Het Darwinist-Nietzscheist model is dat van
natuurlijke selectie, het enkelings-principe dus, en
ook van perspectivisme en de dialectiek, die
gepredikt werd in het Duitse idealisme als een
filosofische stroming. Door de jaren 1900 liep dit uit
via een groot dieptepunt in 1970, de opkomst van
het Nederlandse idealisme, wat uiteindelijk de
fundamenten legde van het robotisme en het
alarmisme.

15. De liefde maakt hem die liefheeft de minste, om
anderen te dienen. De liefde maakt hem zoals alle
anderen, zoals Paulus schreef dat hij voor de
zwakken zwak was geworden, om de zwakken te
bereiken, dat hij voor allen alles was geweest, om in
elk geval enigen te bereiken.

16. Zijn wij al alles voor anderen geweest ? Zijn wij
al moslim geweest om de moslims te helpen, en zijn
wij al naar een gevangenis geweest om de
gevangenen te helpen ? Zijn wij al in een inrichting
geweest om hen in een inrichting te helpen ? Zijn
wij al als hen geweest ? Want de liefde wordt alles,
en verricht plaatsvervangend lijden. Hebben wij hen



al bezocht om hun lijden te verlichten en over te
nemen ? Zijn wij al in de ziekenhuizen geweest, in
de asielzoekers centrums, en zijn wij al als de
daklozen geweest ? Zo niet, dan hebben we de
liefde nog niet begrepen, en hebben wij de eeuwige
prediking niet.

17. De meesten willen zich niet vies maken, en
bespotten de armen en hen die psychische
problemen hebben. Daar doen ze rustig nog een
schepje boven op, of ze maken de ergst mogelijke
leugens op om anderen te stigmatiseren en karakter
moord te plegen, en dat bazuinen ze dan overal
rond. Maar de liefde is niet opgeblazen. Zijn wij al
in honger en naaktheid geweest om de hongerigen
en naakten te helpen ?

18. De liefde is niet zelfzuchtig en opportunistisch.
De liefde is niet materialistisch, maar gaat de
diepste weg. De liefde helpt iemand anders altijd
van onderen, nooit van boven. De Liefde zegt : 'Tk
heb het al voor je gedragen.' Dat is het pad van het
lijden. De liefde zegt : 'Ik ben dood gegaan, maar
toch leef ik. Dat is het wonder van het visnet.'

19. Wat we iemand anders aandoen en onthouden,
dat doen we onszelf aan en de Liefde.

20. De meesten zitten vol leedvermaak en kijken
neer op mensen die minder rijk zijn en het minder
goed hebben. Ze kijken neer op de depressieven en
hen die in angst zijn. Daarom gaat het er niet om
een volgeling te zijn van menselijke overleveringen
en tradities, maar een soldaat van de Liefde te zijn.
De liefde wordt alles, als een kameleon, om anderen
te helpen, en zo help je ook weer jezelf. Dit is een
gouden sleutel. Neen. We hoeven niet als een
Martha rond te rennen, want we kunnen de wereld
niet in ons eentje redden. We moeten aan de voeten
van de Liefde zitten, zoals Maria, om naar de Liefde
te luisteren. Zo help je anderen, en kun je in stilte
één met hen zijn, met hen medeleven en hun lijden
dragen. Zo mag je een levenstaak ontvangen, een

bepaald pad wat je mag gaan, de diepte in.

21. Mensen zijn soms zo kwaad op mij geworden
dat ik deze boodschap durfde te brengen. Velen
willen het niet horen. Ze willen doorslapen, aan de
drugs blijven. Maar de Liefde gaat altijd de diepste
weg, als een ware soldaat. Niet als een blinde
vuistvechter. Neen. De Liefde werkt met
strategische wijsheid.

22. Tk wens jullie allen deze liefde toe, want het is
de enige Liefde die zal overwinnen. Deze liefde is
sterker dan de dood. Ik ben dood geweest en weer
levend geworden. Het Wonder van het Visnet.

23. Mensen, ook veel christenen, zitten vol met
vooroordelen. Ze willen geen moslim zijn, want die
bespotten ze. Ze willen geen hindoe zijn, want die
bespotten ze ook. Ze willen niet door de knieen. Ze
willen geen andere taal spreken, want ze zijn bang
vies te worden. Zo zijn ze ongehoorzaam aan de
eeuwige prediking die hen oproept alles te zijn voor
allen.

24. Paulus zei dat hij een Jood voor de Joden was
geworden, om Joden te winnen.

25. Zijn wij al communist geworden voor de
communisten, en zijn wij al christenen geworden
voor de christenen ? Zo niet, dan kennen we de
Liefde niet. De Liefde is niet opgeblazen en elitair.
De Liefde spreekt in vele talen. Leer die talen
spreken. Draag hun lijden met hen, en kom hen
tegemoet in hun kooien. De Liefde werkt door alles
heen. Dat is het Wonder van het Visnet. Elkanders
lasten dragen wij.

4.

Bevrijding uit de mannencultus



1. Onze Liefde gaat vooral uit naar degenen die het
het moeilijkst hebben en het het meest nodig
hebben. Verspil je liefde niet aan ijdele dingen. De
Liefde laat niet met zich spotten. Wij mogen de
liefde niet misbruiken. Wij hoeven niet afhankelijk
te worden aan anderen. Wie Liefde geeft krijgt het
vanzelf terug, als zaaien en oogsten. Het gaat er niet
om Liefde te krijgen maar Liefde te zijn. Maar ga er
dus wel wijs mee om. Bega het pad van de Liefde,
kom tot de school van de Liefde. Wees een soldaat
van de Liefde, geen spijbelaar. Het is oorlog. Het
gaat om de oorlogs-liefde, geen vakantie-liefde.

2. Liefde is een wapen. Ga er nauwkeurig mee om.
Laat jezelf onderrichten en blijf luisteren. Loop het
niet vooruit, en blijf ook niet achterhangen. Leer het
ritme van de Liefde en de koers. Het is je kompas.
De ware Liefde is af te sterven aan je ego. Dat is de
ware hulp die je een ander kunt bieden.

3. De Liefde is potentieel gevaarlijk, dus mag niet
direct tot de mens komen. Het gaat om de liefde tot
de kennis, waardoor alles gericht kan worden en
afgestemd. De Liefde is een temmer. Dat is ook wat
Filippi betekent. Het betekent het liethebben van
beesten.

4. Voor een lager doel zijn we niet geroepen. De
zonde verwoest alles, maar de Liefde beschermt en
leidt tot het eeuwige leven. De Liefde is eeuwig.

5. De Liefde prikt door alles heen, door alle maskers
die mensen gemaakt hebben, en breekt door alle
muren heen die mensen hebben gemaakt. De hemel
is geen plaats, maar het bewustzijn van de Liefde.

6. Ik wens jullie allemaal deze Liefde toe. Keer
terug tot de ware Liefde, want de mens heeft een
verschrikking gemaakt. We leven in een wereld
waar geloof belangrijker is dan liefde. En het heeft
alles kapot gemaakt. Het geloof van de mensen is
een karikatuur van de liefde. De Liefde laat de mens

minder worden opdat de Liefde meer kan zijn.

7. De mensen willen altijd groter zijn dan de liefde.
De Liefde is de ontwaking. Ik wens jullie veel
ontwaking toe.

8. De menselijke overleveringen en tradities zijn
naar eigen zeggen niet volmaakt, en dus ook niet
heilig. Maar er liggen wel belangrijke filosofische
principes in verborgen.

9. We mochten zelf niet denken. Er werd voor ons
gedacht en beslist. Als je daar vanaf week dan was
je eigenwijs of geestelijk ziek in hun ogen, en dan
kon je niets anders dan spot verwachten en
onderdrukking, en dat roddelden ze ook allemaal
door, en dan probeerden ze de hele omgeving tegen
je op te zetten. De mening van de mensen, hun
eigen mensen, daar ging het om, en voor hen was er
niks anders. Ze keken niet verder. Voor hen bestond
alleen hun eigen woongebied. Ze dachten dat de
hele wereld zoals hen was, en dat zij het bij het
rechte eind hadden.

10. Als kind had ik soms dromen waarin hemelse,
moederlijke vrouwen mij riepen. Achteraf gezien is
dit niet zo vreemd, want ik zat opgesloten in een
mannencultus. Over een moeder werd niet
gesproken.

11. Er zou onderwijs gegeven worden over de
hemelen. Dat wilde ik graag leren. Het was voor mij
ook een grote ontsnapping uit de dorre, droge kerk
waarin ik opgroeide waarin God onbereikbaar was,
maar door over de hemelen te leren zou het iets
meer dichtbij kunnen komen.

12. Ik zat helemaal vast, maar ik zag een uitweg. Ik
wilde verdieping. Ik zag de school staan in prachtig,
rustig natuurgebied, en er kwam een hemels gevoel
over me heen.

13. Ik wilde niet meedoen voor geld, macht en



roem, en trok mij eerst van alles terug. Ik werd
daarvoor zwaar beloond, want ik werd daardoor in
de hemel opgenomen. Toen ik daar kwam was één
van de eerste dingen die ik hoorde dat ik al mijn
theologieén moest afleggen. Ik kreeg er een mes
voor in de plaats, het mes van onderscheiding, en
mijn ogen werden geopend. Ik keek terug naar de
aarde en zag dat het een kolonisten aarde was. Alles
was al ingenomen door geesten van misleiding. Veel
mensen willen dat niet horen, en willen doorgaan
met hun markt.

14. Het was een prachtig mes. Het is de heilige
vrees, ook wel de Vreze des Heeren genoemd. Het
houdt ons veilig en op het juiste pad, en is het begin
van wijsheid en kennis. Mensen willen vaak de
heilige vrees niet. Ze willen dat liever overslaan,
recht op het doel afgaan, maar zo grijpen ze mis, zo
grijpen ze de afgoden.

15. De heilige vrees is leerzaam en leuk, want het
leidde mij tot de hemel. Het is leerzaam en daarom
is het leuk. Het was ook een kunstvorm. Creativiteit
is de beste leermeester. De mens mag spoorzoeken
naar het geluk in het visnet. Niet dat we
gelukszoekers of goudzoekers zijn, maar de
verborgen kennis is het geluk. Dat is waar de
filosofie over gaat, de wijsbegeerte. Je begeert niet
het materialisme, maar de dingen die boven zijn.
Dat is het ware plezier maken, de muren tussen
hemel en aarde doorbreken. Het doel van het leven
vinden, dat is geluk. Dat is het ware geld. Het is
geestelijk geld.

16. De mens moet een relatie aangaan met de
heilige vreze, anders zal de mens uit de bocht
vliegen. De mens moet afremmen.

17. Dit is heilige filosofie, hemelse filosofie waartoe
je mag ontwaken om te zien dat alles metaforisch is.
Het is een bepaalde taal, en we mogen tot een steeds
diepere betekenis komen. Dan pas wordt pas echt de
muur tussen hemel en aarde afgebroken.

18. We maken niets voor niets mee. Alles is
onderdeel van iets veel groters. Zo is dat ook in
jouw leven. Dat is de leer der tekenen.

19. De kennis door tucht verkregen is de ware
rijkdom. Zonder tucht gaat het niet diep genoeg.

20. De Waarheid is al om ons heen, maar we moeten
er slechts toe ontwaken. De Waarheid is al in onze
geschiedenis en ons verleden, maar we moeten er
toe ontwaken. Alles is al gebeurd. Wat we zien zijn
slechts spiegelingen daarvan. De geschiedenis is een
steen die we mogen draaien voor de juiste
spiegelingen. We moeten het raadsel van deze steen
oplossen, van deze spiegelsteen, de steen van de
filosofen. Dat is de opdracht van de mens. Ga niet
dom lopen doen, sleur de mens niet mee in zonde en
allerlei onzinnigheid. Onderwijs ze. Wees een goed
voorbeeld. Verdoe je tijd niet met ijdelheden. Het
verziekte verstand van de mens wat altijd maar
roddelt en excuses verzint zal breken, en alleen de
waarheid zal overblijven. Dit zal alleen gebeuren als
de mens ontwaakt, maar nu slaapt de mens.

21. 1k heb dit al heel lang met lede ogen moeten

aankijken. De mens wordt geleefd. Het is allemaal
ijdelheid.

5.

De besnijdenis van het bewustzijn

1. Afrika is de weg tot de hemel. Dan heb je de
steen der filosofen gevonden.



2. 'Afrika’ betekent de aarde ingaan, de onderwereld,
het anonimisme, wat zal leiden tot de ondergrondse
zee, een beeld van de dualiteit, van het
perspectivisme.

3. Het reikt een sleutel aan tot een diepere bronlaag
in Betelgeuse, namelijk van het Betelgeusische
Afrika.

4. Egypte is als de brug tussen Israel en Afrika,
waardoor de mens het fundament mag verdiepen.

5. De mens wordt zo opgevoed door het Woord uit
de zee. De mens moet dieper in de aarde tot de zee
komen. De mens heeft zowel een strijd tegen het
ego van de zee als het ego van de aarde.

6. Het is prachtig natuurgebied, maar in die
overgang had ik een zware ervaring, en ik raakte
depressief, en het was als de hel, terwijl ik ook zo
nu en dan de hemel kon aanraken.

7. Ik werd ook opgenomen in de hemel uiteindelijk.
Daarna bleef ik vele dromen krijgen.

8. En dit is een belangrijk iets voor het herstel van
de wereld.

9. Het volk dreef de spot met de boodschap van
Noach, met het schip wat hij bouwde. 'Laat ons eten
en drinken, want morgen sterven wij.' En toen
moesten de oordelen van God komen, ook al zijn
die voor een mens niet altijd te volgen, maar dat is
de heilige soevereiniteit, die zich niet aan
mensenregels houdt, maar overal doorheen breekt.
De mening van de mens, die trouwens altijd weer
verschilt, is onze maatstaf niet. Wij mogen daarom
rusten in het oordeel, rusten in de tucht, want het is
goed. De zonde moet gestrafd worden. De mens kan
dat niet goedpraten.

10. Sommigen beweren dat we nu in het genade
tijdperk leven, terwijl Aser stond voor het oordeel in

de onderwereld, wat als een zuivering werkte. Het
gaat om het diepere oordeel, opdat de mens niet
verzwaard wordt met de zonde.

11. Er moet een duidelijke scheiding zijn. De riemen
duiden op een zekere discipline en op de heilige
gebondenheid en verbondenheid met de hogere
kennis. Natuurlijk wordt de mens dan soms
aangevallen, maar dan mag de mens rusten in God's
soevereiniteit. God weet wat het beste is voor de
mens.

12. Daarom moest God wel slaan en daarom moest
God de zondvloed wel brengen, anders zou alles
verloren zijn. Wij mogen deze lijnen ook in ons
eigen leven ontdekken.

13. Wij moeten ons vast blijven houden aan het
oordeel, en dat begint bij onszelf. Wij mogen niet
indutten, en zomaar alles om onsheen aanvaarden.

14. Het oordeel begint in het hart, in God's huis. Het
oordeel is onlosmakelijk verbonden aan de heilige
gebondenheid.

15. Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.

16. De onrechtvaardigen willen het rebelse, vrije
kind, wat zich aan niets of niemand stoort, maar het
ware 'kind zijn' betekent verbondenheid aan de
moeder, het leeg worden van je eigen verlangens en
de moedermelk drinken en vanuit de bron nieuwe
inspiratie opdoen, en de bron voedt op en onderwijst
tot hemelse volwassenheid.

17. Het kind is juist het beeld van de hemelse
gebondenheid in de zin dat het verbonden is en blijft
aan de ware wijnstok. De vijand probeert dus heel
sluw een heel andere betekenis te geven aan het
kind.

18. Daarom moet het oordeel komen, en daarom
moet de filosofische oorlog gestreden worden.



19. Een profetisch mens gaat soms door dorre
periodes, wat nodig is om van alle valse zintuigen
en valse zintuigelijke informatie wat zich in de loop
van de tijd heeft opgehoopt los te komen. Het
profetische leven moet verder ook aan allerlei
voorwaardes voldoen.

20. De mens werd tot snelheidsduivel. Vaak wilde
de mens niets of niet veel meer van het profetische
afweten.

21. Door snelheidsgeweld klapten de hogere
zintuigen nog meer dicht. Het werd een tirannie.

22. Als de mens de eerste wil zijn, of gewoon niet
kan wachten, dan is het profetische doel verloren.
Het is juist een discipline van geduld, een school
van vertraging en herhaling.

23. De mens wil snelle feesten, om gezien te worden
en ontzag op te wekken.

24. De lat wordt niet hooggelegd.

25. Ze zijn zichzelf tot leerregel geworden, de
wetteloosheid, en daarom heb je ook vaak het idee
dat je niet tot ze kan doordringen, want het zijn
snelheidsduivels. Ze luisteren niet.

26. Niets kan hen meer beschermen met zo'n vaart.
27. Het is allemaal nog slechts illusie.

28. Dit is de lagere natuur, het ego. Die kijkt totaal
langs je heen, luistert totaal langs je heen, totaal

afgeleid.

29. Het laat de lagere mens zien, het ego wat nog
wil heersen.

30. De mens mag stoppen te overdrijven, stoppen
alles rooskleuriger voor te stellen dan het is, om zo

weer zicht te krijgen. Wie ben je ? Wie ben je
daadwerkelijk ?

31. Nee, je kunt niet met ze onderhandelen. Je kunt
jezelf er niet uitpraten. Je moet afremmen, tot de
tussenstappen gaan. En heb je een tussenstap
gevonden, wat is dan de tussenstap tot die
tussenstap ? Dat is het proces van de diepste
tussenstappen.

32. Je komt zo in de diepte-profetie.

33. Je weet dat je alles weer verliest als je jezelf in
de versnelling gooit.

34. Het is de lagere mens waar de filosofen en
profeten tegen predikten.

35. De dikke goden worden in de stad aanbeden.

36. Er is een wereld van verschil tussen de steden,
waar vaak de dikke goden heersen, en de wildernis,
waar vaak de natuurvrouwen heersen, maar dat
'heersen’' van de vrouwen betekent juist afzonderen,
dieper de natuur in, opdat je niet meer in slavernij
wordt genomen door de dikke afgoden. Het
daadwerkelijke ‘'heersen' gaat over emancipatie,
zelfdiscipline.

37. De natuur is van een hogere complexiteit en de
mens zal geheel erin vergaan. Alleen het andere zal
overblijven. De vermoeidheid zal de mens
opslokken wanneer de mens ontdekt dat alles
ijdelheid is. Alleen het andere zal overblijven. Het
zelf zal vergaan. Dit is de prehistorische anderheids-
filosofie, de ware zelfverloochening, door de
eeuwige dood van het ego.

38. Dit is verletterlijkt in het Russische orthodoxe
atheisme, maar was dus oorspronkelijk een levende
hemelse filosofie. Daarom is er zo'n grote strijd om
Rusland, Rossiya in het Russisch, of rosh, het begin,
in het Hebreeuws. Het gaat om de prehistorie. Dit is



een machtig raadsel. Het is de bron.

39. De evolutie van de hemel is een heel
Darwinistisch begrip. Egypte is de brandstof, de
tussenlaag, die nodig is om in de prehistorische bron
van de filosofie te komen. Rusland is slechts een
raadsel. Het gaat niet om Rusland. Er verschuilt zich
dus iets in Rusland. Het gaat om Ragnarok. De
valkyries werken niet buiten Ragnarok om. Ze
zullen geen religieuze fanaten opnemen die niet de
eeuwige dood aan het zelf zijn gestorven. De
eeuwige dood van het ego is het frontportaal van de
heilige gebondenheid.

40. Dat was het eerste wat ze me vroegen toen ik in
de hemel kwam. Ik moest alle theologieén en
afgoden afleggen. Ze vroegen dus allereerst
atheisme tegen de afgoden van de kerk. Dit
geestelijke atheisme was de ijskoude sleutel. De
bron is in het diepste van het ijs, bedolven onder ijs.
Ze zijn daar afkerig van alle afgodendiensten.

41. De eeuwige dood sterven aan het ego, dat is de
ware opname. Zo kan het vlees niet meer opstaan.

42. Rusland wees erop. Het zelf ging eraan, en het
andere moest komen. Schepen moesten zinken. De
eeuwige dood moest komen.

43. Het wees allemaal terug op een verloren gegane
prehistorie. Een verscheurend beest was gekomen,
en dit was nog maar het begin.

44. Materialisten zouden er mee weglopen, kapers
zouden deze sieraden kapen, maar uiteindelijk zou
het geheim in handen komen van de filosofen.

45. Rusland was verstrikt tussen de waterplanten,
tussen de diepzeeplanten, om schepen te laten
zinken en hen mee te sleuren in het verderf van de
eeuwige dood. Stalin was daarvan een poétische
personificatie. Maar meer en meer verletterlijkte hij
alles tot een nieuwe extremistische orthodoxie. Het

was een Siberische reformatie.

46. Het dodental door Stalin liep tegen het dubbele
van Hitler, als een beeld van de eeuwige dood. Zij
werden door de Russische farao in de Siberische
rivieren geworpen, waar ze wegzonken in een
eeuwige dood van ijs. Daarmee wierp Stalin ook
zichzelf in deze Russische Nijl. Het was één van de
grootste tragedies.

47. Nog steeds buigen geleerden hun hoofd erover.
Het valt niet weg te wissen uit de geschiedenis,
maar het kan wel een geestelijke betekenis krijgen.
De hele mensheid stierf in de Russische Nijl, in de
Nijl van het grote Ragnarok, sommigen ten dood, en
anderen ten leven. In de eeuwige dood zal niets
meer achtergehouden kunnen worden. Het scheidt
het merg van het been. Het was een beest, een
opname.

48. Er is een strijd tussen de materialistische
valkyries en de filosofische valkyries. Zij strijden
om de zielen die gestorven zijn in het Stalinistische
instituut, in de Stalinistische inquisitie.

49. We zien Stalin met zijn stalen hand, die zijn
merkteken uitdeelt. Een ieder die het niet aanneemt
sterft een vervroegde eeuwige dood. Komt ons dat
niet bekend voor ? Ook Mao nam dit werk over.

50. In diepte was hield het beest iets van het
prehistorische innerlijk verborgen. Het beest
vernietigde alles op het marktplein. Er was namelijk
een ontbrekende schakel. Om dit te herstellen zou er
een brug moeten plaatsvinden tussen Egypte en een
diepere onbekende prehistorie die daarachter lag,
een prehistorie die ze al tijden met veel succes
hebben lopen afdekken.

51. Alleen als het ijs van Egypte dik genoeg is
kunnen filosofen hier overheen gaan om tot de
diepere bron te komen. Zonder het Rusland
geheimenis zal het ijs te dun zijn en zullen er teveel



wakken zijn, zodat de overkant nooit gehaald kan
worden.

52. Het zelf zal vergaan, en het andere zal blijven.
Het is een symptoom van de eeuwige dood. Je kan
je hele leven er wel over blijven klagen en kijken
hoe anderen wat van hun leven maken, maar beter is
terug te keren tot de verloren gegane anderheids-
filosofie.

53. Het was om uw leven te redden dat u dingen
verloor. Het hield u namelijk tegen. Zo niet, dan zou
het nooit van u weg zijn genomen. De natuur is niet
sadistisch. Het redt uw leven, maar de vraag is of u
er voor open staat. De natuur is bang dat u
vetgemest wordt en dan uw ziel verliest. Vandaar
dat er stormen in het leven zijn.

54. Het laat zien dat u een kind van de natuur bent,
en de natuur tuchtigt haar kinderen, beschermt haar
kinderen.

55. Alles heeft nut, en alles heeft zin. De mens, het
zelf, moet de eeuwige dood in. Een tijdelijke dood
zou het niet klaren. De mens moet diep het ijs in
opdat alle valse zintuigen afknappen. Zo diep totdat
het knapt.

56. Het diepere filosofische atheisme belooft geen
opstanding voor het vlees. De dood is eeuwig.
Alleen het andere zal leven. Het zelf, het ego, zal
vergaan. Het andere is dus geen persoon, anders zou
het zelf voortleven. Het is een model, een
filosofisch model, een principe. De eeuwige dood is
de eeuwige sabbath.

57. Het beest sloeg toe in de eerste wereldoorlog, en
sloeg toen nog een keer in de tweede wereldoorlog,
en toen nam het medische wereldrijk alles in bezit
nam, als de derde wereldoorlog, die nog steeds
gaande is, na het heengaan van Stalin.

58. Ze hebben wat geroofd, houden iets achter, de

prehistorie, en dat moet herontdekt worden.

59. De eeuwige dood leidt uiteindelijk tot
robotisme. Nazi Duitsland was daar ook een hele
wrange voorstelling van, want uiteindelijk bijt het
zich in de eigen staart, en dit is al in de
geschiedenis. Alles ligt al in de geschiedenis. Stalin
beet zichzelf toen hij Hitler beet. Daarom moet de
mens tot de anderheids-filosofie komen.

60. In de anderheids-filosofie is er een beeld of
mythe van de vrouwen die in de zee staan met hun
spiegels, als een beeld dat zij 'het andere' zijn. Zij
zijn ijdel, en strijden zo tegen het zelf. Het medische
wereldrijk roofde deze spiegels.

61. Met hun strakke, starre, orthodoxe gezichten
denken zij dat ze 'het andere’ zijn, dat ze niet zullen
sterven.

62. Zo denken ze het eeuwige leven te hebben
verkregen.

63. Het is de derde wereldoorlog, de
verschrikkelijkste oorlog van hen allemaal.

64. Een eigenschap van het andere in de anderheids-
filosofie is dat het andere het andere imiteert, opdat
het zelf sterft.

65. Rusland is een put, een afgrond, in de
baarmoeder van de aarde. Hierin sterft de mens, het
zelf, het individu, de eeuwige dood, waar het
eeuwige ijs ontstaat, de woestijn, de hogere massa,
het heilige meeste, het ware communisme. Het bezit
is niet van het zelf, maar van de hogere commune.
Het individu wat daar geen gevoeligheid voor heeft
wordt afgesneden, en het andere wordt erin
opgenomen. Dit is de ware opname der valkyries.

66. Farao Akhenaten verkoos de rode schijf, de rode
spiegel, boven alle goden. Alle goden moesten
'sterven' door deze rode spiegel, door de aten, want



er was teveel afwijking in het priesterschap.

67. Aten betekent in het Egyptisch 'spiegel’, en het
wederstaan van autoriteit, en wegduwen, opstand.
Zij zou geen individu scheppen, want dat zou niet
overleven, maar zij zou de massa, scheppen, opdat
het individu zou sterven.

68. In de kooi van Aser verdronk hij in de Nijl.

69. Altijd maar weer wordt het individu
overrompeld door de massa's. Daarom is alleen de
hogere massa, het hogere meeste, de oplossing.
Hierdoor zal de materie sterven. Het individu zal
buigen tot de hogere massa, en geheel daarin
vergaan. Dat is het geheim van het robotisme.

70. De massa's zijn ten dode opgeschreven als het
hogere collectief verschijnt, het hogere meeste. Dit
is niet materialistisch, maar filosofisch. Het is zelfs
niet zozeer geestelijk.

71. De woestijn is het eeuwige ijs. Daar kan geen
massa tegenop. Het individu schept altijd weer zijn
eigen massa's. Dictators scheppen altijd weer hun
eigen democratieén, maar het kan niet op tegen de
woestijn. Daarom is er een hoger atheisme tegen al
deze dingen. Het moet de eeuwige dood in, dan is
de brug lang genoeg. Zo wordt er contact gemaakt.
Als eerst al het individuele is afgebroken. Het
individu is de grootste vijand. Het zelf is het
stijfkoppigste orgaan wat er bestaat. Het zelf waant
in al zijn grootspraak zichzelf de massa. Daarom
moet de hogere massa komen. Dat is een plan. Dat
is een geheimenis. Dat is een filosofie. Niet
materieel, en niet eens zozeer geestelijk. Veel
geestelijkheid is gewoon het gewaan van het
individu, het zelf, wat zichzelf nog niet door de
eeuwige dood heeft verloren in de hogere massa's
van de natuur.

72. Het is het meeste van de hogere natuur, die
alleen in het minste ontstaat.

73. De enkelheids-filosofie van Nietzsche en
Darwin is de enige weg tot de anderheids-filosofie.
Het volgen van de massa's is een zonde van het
individu. De massa's volgen ook het individu.
Vandaar dat het hogere collectief moest komen.

74. De mens kan niet op tegen zee en woestijn. Het
individu zal ingenomen worden door deze twee
natuur-elementen. Heel simpel. De mens, het
individu, is niets in de hogere filosofie van de
natuur.

75. Het is iets wat het ijs doet, het maken van het
hogere collectief, het is iets wat het eeuwige ijs
doet, de eeuwige dood. Deze natuur-massa vormt
zich voortdurend om tot de woestijn, en dan weer
tot eeuwig ijs. De woestijn is het eeuwig ijs. Het
zijn verschillende vormen van de natuur-massa.

76. Alleen de enkeling die tot deze eeuwige dood is
gekomen komt tot dit geheimenis.

77. De hemelse massa heeft een confrontatie gehad
met de eeuwige dood, waardoor het individu stierf.
Zo werd de hemelse massa opgenomen door de
valkyries. Wat is het zelf dan nog, en het individu ?
Niks meer. Geen mensen meer, maar
woestijnvlaktes die leiden tot ijsvlaktes waar ergens
een beest ronddwaalt. Alleen nog maar natuur. Wat
is de mens ? De mens is maar een zucht.

78. De baarmoeder is sterker dan de dood. Alleen
het hogere collectief kan de eeuwige dood
overbruggen. Het individu sterft in deze tocht.

79. En daar staat het machtige geheimenis van
Rusland wat de volkeren doet gaan. Ook Rusland
zal de baarmoeder ingaan, en Ragnarok zal
overblijven, wat al in de oertijd van de amazones
bestond als het grote Tahulen.



80. De mens is dus een metafoor, niet iets wat
daadwerkelijk bestaat of moet bestaan. Het is een
verhaal, als onderdeel van de natuur-filosofie.

81. Mensen, het individu, het zelf, komen altijd
weer aanzetten met 'het ene', en gaan geheel tegen
de anderheids-filosofie in, in grote xenofobie (angst
voor het vreemde, angst voor het andere). Het ene
wordt aanbeden, en het andere wordt vermeden en
bevooroordeeld. Mensen maken telkens het ene
weer tot god, en noemen het 'de enige weg', en het
gebeurt ook in de medische wereld veel, waar de wil
van de medicus de enige weg is. Het ene houdt de
mens tegen. Het ene moet de eeuwige dood in,
opdat het andere gezien zal worden.

82. Het ene is een groot beest wat de volkeren in de
greep houdt, in de ban. Daarom moest de
schorpioen komen.

83. Het ene moest vergaan in het hogere collectief.
Het ene is een punt waar de mens telkens naar
staart. De mens is gehypnotiseerd. Het ene is maar
één, maar het andere is een hogere massa. Het
andere is niet materialistisch, niet geestelijk, maar
filosofisch. Het ene is aan de oppervlakte, en het
andere is in de diepte.

84. Het universum is verfijnd, een complexiteit, en
in die complexiteit zal het oppervlakkige en het ene
vergaan. De mens houdt vast aan het ene, niet
zomaar uit angst. Neen. Als de angst groter zou zijn,
dan zou de mens het ene niet meer vasthouden. Het
is een gebrek aan hogere angst.

85. De mens redeneert tegen de natuur-filosofie. De
mens heeft het aangeleerd in zijn gebrek aan hogere
angst, zijn gebrek aan voorzichtigheid en
natuurlijkheid. De mens is een gevangene van het
ene, en zo een gevangene van het individu en het
zelf. De mens is zo een schepsel, een kunstmatig
schepsel, van het ene. De anderheids-filosofie stelt
dan dat de mens tot het eeuwige collectief moet

komen. Het symptoom daarvan : spraakblokkades,
de wachter voor de mond.

86. In de anderheids-filosofie is er een hogere
ijdelheid, namelijk de filosofische ijdelheid, het
perfectionisme. Dit is tegengesteld aan de lagere,
materialistische ijdelheid, die perfectionistisch is in
oppervlakkigheden en bijzaken, perfectionistisch in
het afdekken van dingen, en ook is het tegengesteld
aan de lagere, geestelijke ijdelheid van religie, wat
ook allemaal de gewitte graven zijn.

87. In deze tijd waarin er veel aandacht is voor
‘verlichting' en 'bewustzijnsverruiming' zo goed en
kwaad als dat gaat, wil ik de aandacht leggen op de
‘'verduistering’, want de mens heeft teveel
bewustzijn, en dit bewustzijn is grotendeels vals, als
een soort van bij-effect van een verslaving, een
drug, en de mens ijlt slechts. Om beter en dieper te
dromen moet de mens eerst beter en dieper slapen.
Vandaar dat deze atheistische eeuwige dood, een
soort van diepe slaapstaat, heel belangrijk is.

88. De mens heeft maar een heel klein druppeltje
bewustzijn nodig, een heel klein straaltje. Allereerst
moet de mens zichzelf verliezen en alle afgoden,
ook de drugs, loslaten.

89. Roshland is een raadsel, een brug, tot de diepere
prehistorie die verloren is gegaan, een stukje
paradijselijke natuur, alles wat de mens nodig heeft.
De afgod houdt de mens tegen. Roshland leidt terug
tot het begin, tot het oorspronkelijke, het
onaangetaste, het pure, waar ook het Hebreeuwse
woordje Tosh' voor staat. Daar begint alles mee. Al
het bewustzijn van deze tijd heeft de mens in grote
problemen gebracht. Het bewustzijn liegt tot de
mens. De mens heeft het ingekocht en ingeslikt, en
het laat de mens niet meer los. De mens ijlt nu,
woelende in zijn slaap. De mens worstelt. Teveel
bewustzijn. Wie kan er met zulk groot verdriet leven
? Het is een nachtmerrie. We kunnen niet alles goed
gaan lopen praten. De mens moet dieper slapen, de



eeuwige dood, een diepere slaaptoestand van de
natuur, wat niet letterlijk is, maar filosofisch, als een
tussenlaag.

90. Het was een gedwongen bewustzijn. De mens
had er niet om gevraagd. De mens was totaal
hulpeloos.

91. En dan sta je ineens in de natuur aan de rivier
van het Roshland raadsel. Je kijkt naar de rivier
tussen de grote planten en struiken met de grote
bladeren. Je ademt het diep in. Allemaal natuur. Het
is de rivier van de eeuwige dood, een krachtig sap.
Alles wordt daar naartoe gedreven. Een groot
filosofisch geheimenis. Het bewustzijn van de mens
moet eerst sterven, diep slapen, verduisterd worden.
Eeuwigheid betekent volkomenheid. De mens mag
niets achterhouden. Alles gaat de rivier in. Kopje
onder.

92. Al het geklaag van de mens wordt in stand
gehouden door het gedwongen bewustzijn. Het is
pure marteling. Daarom : slapen, en diep.
Eeuwigheid is volkomenheid, niet letterlijk. Het
orthodoxe beest brult aan de kant van de rivier. We
hebben hem nodig, maar kom er niet te dichtbij.
BIijf in het water. Wat een verschrikking is dit beest.
En hoezeer smacht de ziel van de mens dit raadsel te
kennen.

93. Hevig brult het aan de waterkant, vol bloedlust,
en het water is koud. Dan rent het beest het water in,
en alles staat stil.

94. Ook het bewustzijn moet sterven. De mens heeft
er maar weinig van nodig. Er is iets veel groters dan
bewustzijn, en dat is de filosofie. In de filosofie gaat
de mens telkens kopje onder, sterft de mens
voortdurend een eeuwige dood, ook het bewustzijn
van de mens. Het gaat niet om het vele bewustzijn,
maar om het ware, en dat is slechts klein, heel
weinig. Het leidt de mens door de nacht heen, als
een rood spoor van bloed. Het zijn maar wat

bloeddruppeltjes. De mens 'weet' teveel, de mens
'kent' teveel, en slaapt te weinig. Alsmaar meer wil
de mens, maar het gaat niet om het meer, maar om
het ware. Eerst moet de mens zoveel overbodigheid
vergeten. Er is zoveel overkennis die de mens weer
moet verliezen, valse, ingebeelde kennis,
overbewustzijn.

95. Het beest gromt. De schorpioen van Roshland
grijpt om zich heen. Knippende, prikkende,
dodende. Het is slechts een brug. Het is het einde
niet. Het verminderende bewustzijn, het bloedende
spoor, leidt tot eindeloosheid. Het bewustzijn moet
sterven. Het bewustzijn houdt het zelf in stand, het
individu, het ene, het ego. Er is iets groters dan
bewustzijn. De mens heeft vaak alleen maar
overmatig horizontaal bewustzijn en overmatig
zelfbewustzijn. Alles draait om de mens zelf door
dit valse bewustzijn. Daarom moest de nachtmerrie
van het beest komen. Het is naar de mens op jacht.
Het sluit de mens in. Het heeft de mens omsingeld.

96. De mens is ergens vastgelopen in de slaap. De
mens slaapt maar half. De mens heeft de eeuwige
slaap nodig, voor eeuwige dromen. Het bewustzijn
van de mens moet besneden worden.

6.

De besnijdenis van de persoonlijkheid

1. Alertheid is niet hetzelfde als bewustzijn.
Alertheid is een systematiek die aangeleerd is,
automatisch is geworden, zoals 99% van de functies
van het lichaam onbewust zijn, zoals het
afweermechanisme en de hartslag. Het werkt zelfs
optimaal als de mens slaapt. Juist als dit alleen maar
door bewustzijn zou werken, dan zou alles verkeerd
gaan. Automatisme is de oplossing, en die wordt
steeds onbewuster naarmate het aangeleerd en



verfijnd is geworden. Het is een natuurlijk groei-
mechanisme. Er is maar weinig bewustzijn nodig,
en dat verdwijnt voortdurend in de eeuwige slaap,
als  gezuiverd  bron-bewustzijn,  prioriteits-
bewustzijn, wat ook een leninistisch principe is.

2. Het is een filosofie, geen tirannie.

3. Communisme kan al snel gemaskerd kapitalisme
zijn.

4. De eerste wereldoorlog was de wieg van het
communisme, als de rivier van de eeuwige dood van
het ego, waaraan de mens een confrontatie had met
het beest.

5. De mens moest terugkeren tot de filosofische
natuur om hem veilig te houden, en teveel
bewustzijn zou daartoe een bedreiging vormen.

6. Het bewustzijn moest verminderen totdat het in
de bronnen was aangekomen.

7. De eerste wereldoorlog, de rivier van de eeuwige
dood, stroomde regelrecht naar de tweede
wereldoorlog, het automatisme.

8. Op het stalinistische fundament werd het
medische wereldrijk gebouwd.

9. Het bewustzijn moest verminderen in de eeuwige
dood van het ego om tot het filosofische
automatisme te komen.

10. De mens moest dus weer terug over de rivier
van de eeuwige dood, de eerste wereldoorlog, om zo
terug te gaan naar de jaren 1800, de eeuw van de
Duitse filosofie, het fundament van het filosofische
communisme. De mens kwam namelijk aan de
verkeerde kant van de spiegel terecht.

11. De eeuw van Rusland was begonnen met de
eerste wereldoorlog, en leidde zo tot de tweede

wereldoorlog, tot het Duitsland probleem. Waarom ?
Omdat de Duitse filosofie overboord was gegooid.

12. Er was een filosofische strijd te voeren in
Duitsland. De mens moest terug naar een verloren
fundament. Duitsland was uitgegroeid tot een beest.

13. Darwin liet al zien dat de mens niet tegen de
natuur opkon. De natuurlijke selectie, de natuurlijke
uitverkiezing, zou de mens innemen. Hoe minder
bewustzijn, hoe beter, zolang de bronnen er maar
waren, de prioriteiten. De prioriteiten zouden alleen
maar gewaarborgd zijn in het verlagende
bewustzijn.

14. De natuur, de bomen en de dieren hebben een
verlaagd bewustzijn, zodat ze oog hebben voor de
zaken die er werkelijk toe doen.

15. Ze willen niet afgeleid worden van wat er
daadwerkelijk toe doet, de prioriteitsschakels.

16. Soms is het beter dingen niet te weten, en zij
spreken niet. Zij houden zich wijselijk stil. Ze
gooien geen kolen op 't vuur. Ze houden het bij de
natuur.

17. Maar de mens wordt telkens weer afgeleid door
bijzaken, ijdelheden, want de mens vereert het
pseudo-bewustzijn, of is daarin gevangen. De natuur
heeft al een weg daartoe aangelegd om te kunnen
ontsnappen, door het verlagende bewustzijn.

18. Dan pas zal voorhangsel weggeschoven worden.
De droom is het besneden bewustzijn. Zoals de
rivier van de eeuwige dood door de -eerste
wereldoorlog stroomde, zo stroomde de rivier van
de eeuwige dromen door de tweede wereldoorlog.

19. Zodra er vals bewustzijn of overmatig
bewustzijn aan een dier zou gaan kleven om eitjes te
leggen, dan steekt de schorpioen dit pseudo-



bewustzijn en de eitjes ervan lek. Dit doet de
schorpioen door de heilige epilsepsie, het wegvallen
van het bewustzijn, zodat het dier veilig blijft. Dit
kan de schorpioen ook bij een natuurmens doen. Er
is een natuur-epilepsie als onderdeel van het
immuunsysteem. De mens is verslaafd aan kracht,
maar de natuur werkt door epilepsie en spasme. Ook
het hart en de geslachtsdelen van de mens werken
door spasme.

20. De kracht van de mens moet sterven, want de
kracht houdt het bewustzijn van de mens in leven.
Er is een groot verschil tussen kracht en het
uitgebalanceerde en pulserende natuurspasme. De
natuur geeft nooit teveel en nooit te weinig. Als het
bewustzijn wegvalt, blijft het automatisme over. De
mens mag dit natuurritme leren kennen. Het is een
geheel ander patroon, en zal zichzelf vertalen door
deze patronen in eigen natuur en dromen.

21. Het medische wereldrijk, de derde wereldoorlog,
na en op het fundament van Stalin, met haar giftige
gedwongen medicijnen en implantaten, heeft de
mens geheel ontregeld. De mens verloor totaal zijn
orientatie vermogen. De rivier van de natuur-
epilepsie loopt hier ergens doorheen. De mens viel
ten prooi aan een huis van dokters.

22. De mens was door de eeuwen heen het natuur-
medicijn verloren, het shamanisme, door de
indianenvolkeren, de natuurvolkeren, uit te
moorden. Daarom moet de mens terug naar de
verloren prehistorie.

23. Persoonlijkheid is slechts een metafoor van
uitvoerigheid. Als iets uitvoerig wordt, wordt iets
persoonlijk, krijgt iets handen en voeten. Maar
uitvoerigheid is niet per definitie goed. Daarom
moet de persoonlijkheid eerst minderen, symbolisch
sterven, opdat alles terug kan keren tot
oorspronkelijke  principes. Het is  juist
persoonlijkheid die kracht in leven houdt, en zo het
bewustzijn. Daarom moet alles eerst terugkeren tot

natuurlijke beginsels, pure natuur, voordat er
mensen waren, want mensen zijn symbolen van
uitvoerigheid van ideeén en principes. Alles is veel
te snel persoonlijk geworden, als een verkrachting.
Eerst moet alles weer onpersoonlijk worden,
terugkeren tot de principes, tot de tijd waarin er nog
geen mensen bestonden. De persoonlijkheid moet
sterven in de eeuwige dood. De zee van de eeuwige
dood moet overgegaan worden waarin alles zal
sterven. Daarachter is alleen mensloze en
persoonloze natuur. Wat een rust moet er daar zijn.
De mens is in letterlijkheid tot op het bot een
kwaadaardig en boosaardig wezen. De mens kan
alleen functioneren als metafoor.

24. Er was iets of iemand die de uitvoerigheid van
de natuur te snel wilde vermenselijken en
verpersoonlijken,  vanwege  sexuele  drang,
hedonisme, gemakszucht, marktzucht, wat ten koste
ging van de natuur.

25. De metafoor werd geroofd en verletterlijkt. En
zie hier : de mensheid, een stel doorgedraafde
dwazen. De mens was nog niet klaar mens te zijn.
Principes werden gedwongen in dit harnas te gaan.
Het was de verkrachting van de natuur, en de natuur
kreeg een verschrikkelijke miskraam.

26. Dus mens of machine ? Eerst moeten de
machines komen.

27. Uitvoerigheid kan allereerst vertaald worden in
nog meer mensloze en persoonsloze natuur, opdat
de principes zuiver blijven, en alle systematische
filosofie waarbinnen zij functioneren. Het zijn
principes, geen personen, die eerst moeten groeien
en zich eerst moeten verfijnen. Ze zijn nog niet rijp
om geplukt te worden en mens te worden. Dat zou
een misoogst zijn. Er waren nog een heleboel
tussenstappen die ontbraken. Het natuurlijke proces
werd onderbroken. En daar was het mysterie van de
stad. Alles liep vast en een overmoedige mens, een
overmoedige persoonlijkheid ontstond.



28. Persoonlijkheid was een kinderziekte van de
natuur, en daarmee kwam ook het overmatige
bewustzijn. Maar de natuur zal zichzelf weer
herstellen. De natuur heeft de oorlog verklaard aan
de persoonlijkheid. De natuur wil verder met de
principes en de filosofie, met de onpersoonlijkheid.
Gewoon pure natuur, en dan zal er wat groters zijn
dan persoonlijkheid. Er zullen natuur-ervaringen
zijn zonder dat er persoonlijkheid en al teveel
bewustzijn is. In dromen is de persoonlijkheid en
het bewustzijn gedempt en besneden, en gaat het om
de hogere, cryptische natuur-patronen. Deze taal
moet nog geleerd worden. In het automatisme mag
de persoonlijkheid ten onder gaan, evenals het
bewustzijn om aangesloten te zijn op veel grotere en
belangrijkere dingen van de natuur.

29. Hoevaak denkt een mens wel niet : 'Mijn
persoonlijkheid staat mij in de weg,' of 'mijn
bewustzijn staat mij in de weg,' en vaak heeft de
mens het niet eens door. Er is een veel grotere
natuur. Deze natuur zal de stadse ziekte waarin de
mens opgesloten wordt gehouden overweldigen. De
natuur is het meer dan zat. Dit is niet eens een
letterlijke oorlog of krachtmeting, maar een
filosofie. Al vanaf het begin is het zo geweest dat de
natuur de mens altijd overleefd. Koninkrijken
komen en gaan, zoals ook steden, maar de natuur zal
altijd blijven staan, en altijd het eerste en laatste
woord hebben. De natuur staat niet op zichzelf. De
natuur is slechts een metafoor van de filosofie. Ook
de natuur moet plaatsmaken voor de filosofie, iets
veel diepers. Natuur mag nooit overmoedig komen.

30. In den beginne was er de filosofie, en door de
filosofie zijn alle dingen geworden. Wel schijnt het
7o te zijn dat filosofie zich altijd uit door de natuur,
en onlosmakelijk verbonden is aan de natuur. Toen
de filosofie kwam volgde de natuur direct. De
filosofie is de eerste oorsprong, en de natuur de
directe tweede, als een absolute noodzaak, anders
zou de filosofie sterven. De natuur is het hart en de

levensadem van de filosofie. Zonder de natuur is de
filosofie dood, en zonder de filosofie is de natuur
dood. Zowel de filosofie als de natuur staan niet op
zichzelf. De filosofie geeft de grenzen aan van de
natuur. Filosofie is de leer der tussenstappen.
Filosofie is het proces van de natuur, en de natuur is
het proces van de filosofie.

31. Er zijn krachten in het spel die dingen te snel
vermenselijken en te snel verpersoonlijken, en het
brengt oneindig leed. Daarom moet de natuur het
afremmen, alles in de vertraging gooien en de
persoonlijkheid en het daarbij horende bewustzijn
doorsteken, verminderen.

32. Hoe zou de natuur zich ontwikkelen als die
krachten er niet zouden zijn, en er waren geen
mensen, geen persoonlijkheid en geen bewustzijn ?
De zeeén zouden veel groter zijn, en de zee natuur
zou zich veel beter kunnen uiten.

33. Stel je eens voor : geen mensheid, geen
persoonlijkheid, geen bewustzijn, maar de filosofie
zou zich uiten door de geheimen van de zee. Het
komt alleen in dromen, in vlagen, zeer cryptisch, via
de natuur patronen van een andere, diepere
filosofische taal, in het overweldigende zee spasme
van de natuur, in de epileptische patronen van de
metaforische eeuwige dood. Het zou beginnen met
grote angstaanjagende zee schepselen die ervoor
zorgen dat niets menselijks en persoonlijks opkomt,
en op het land zijn de meest angstaanjagende, grote
reptielen die hetzelfde doen, als de metaforen van
het filosofische beveiligings-systeem van de natuur.
En in de bossen en op de ijsvlaktes zijn de woeste
en monsterlijke zwarte beren voor hetzelfde doel,
samen met de meest dodelijke schorpioenen. Het
moet wel. Er staat teveel op het spel. Ze proberen de
tijd voor de komst van de mens zoveel mogelijk te
rekken. Grote natuurkrachten zijn in het spel. Zal
het lukken of zal het niet lukken ?

34. De aarde is in grote barensnood, en moet wel



baren. Daarom besluit de zee haar te overweldigen,
en het ijs, want het is nog geen tijd. Was de aarde
verkracht ? En wie of wat was de verkrachter ? De
schorpioen steekt het ei met haar gif. De
persoonlijkheid mag niet opkomen, want dan zou
alles eraan gaan. Het is een grote buitenaardse
dreiging. De aarde was verkracht van buitenaf. Het
buitenaardse wilde de aarde persoonlijk maken, tot
een slaaf, maar het is mislukt. Het buitenaardse is
woest. Het buitenaardse zaad is diep in de aarde als
een vuur, en komt naarbuiten door vulkanische
activiteit, maar de zeeén en het ijs doven het weer.
Het is nog geen tijd voor persoonlijkheid. Het is
geen tijd voor de mensheid, geen tijd voor
bewustzijn. En grote aardbevingen houden de aarde
veilig, de epilepsie van de aarde.

35. De filosofie kan niet zonder de zee. De zee is het
immuunsysteem van de aarde, van de natuur. De
golven zijn de wachters van de aarde. Zij moeten
alles vertragen en verminderen, zodat de
tussenstappen van de filosofie zichtbaar worden..

36. De zee zal de persoonlijkheid nooit voortijdig
laten opkomen. Maar hoe kan dat dan ? Heeft de zee
de mensheid niet doorgelaten dan ? Neen. Het zijn
slechts nachtmerries.

37. Het gaat ook niet om het bekende, maar om het
onbekende.

38. Het mens zijn is zwaar overdreven. Het is maar
een heel klein onderdeel van de natuur, en slechts
metaforisch, en mag er alleen zijn op de juiste
tijdstippen, en alleen pulserend, als onderdeel van
een veel groter patroon, wat telkens weer epileptisch
wegvaagt. De letterlijke en volkomen mens is een
gif, maar bestaat slechts als een nachtmerrie.

39. De zee heeft het nooit werkelijk toegelaten. De
zee is de natuur immunologie.

40. Wat een machtig natuurverschijnsel is dit. We

zien het overal om ons heen. Het zijn allemaal
herhalingen. De natuur zal het verwerken. Het geeft
de indruk dat er nu iets plaatsvindt, maar het is
slechts een echo.

41. Deze vissen absorberen dus de aanvallen, en
maken ze kaleidoscopisch. Het is creatief materiaal.
Ze halen er alles uit wat eruit te halen is, het
onderste uit de kan. Iemand of iets maakt ons maar
wijs dat wij volkomen mens zijn, maar wij zijn veel
groter. De schijnrealiteit moet doorbroken worden,
opdat de parallelle werelden zichtbaar worden, die
veel groter zijn. Zo kan de energie op meerdere
sporen komen en zich kanaliseren en specialiseren.
De nachtmerrie blijft dus komen totdat het verwerkt
is. Heel simpel.

42. De mens is de climax van de natuur, maar je wilt
er geen overdosis van, en je wilt ook niet dat het
voortijdig gebeurt. In de nachtmerrie was er slechts
een karikatuur van de mens. Het moest metaforisch
blijven, maar het werd verletterlijkt. Het was een
groot ongeluk.

43. Het communisme is een metafoor van de natuur,
waardoor door het herhalen steeds heel subtiel en
heel langzaam dingen gecorrigeerd worden. Een
ladder bestaat uit sterk op elkaar lijkende
evenementen die toch in iets kleins met elkaar
verschillen en waardoor er verder gekomen kan
worden. Daarom werken de krachten van evolutie
en devolutie ook weer telkens op elkaar in om
elkaar te zuiveren en te beveiligen, om elkaar te
verfijnen. De mens is niet de enige metafoor voor
het uitvoerige, het verfijnde. Een verhaal kan ook
een metafoor zijn van verfijnde kennis, waarin een
bepaalde filosofie handen en voeten heeft gekregen.

44. Het is een bepaalde taal, en juist het
vertaalvermogen van de mens moet eerst gestoken
worden door de schorpioen, want de mens vertaalt
te snel. De mens wil niet met twijfel leven, en maakt
zo valse zekerheden. De mens vertaalt telkens heel



selectief en verdraaid, als een vooroordeel. Daarom
moet eerst dit vertaalproces gezuiverd worden in de
eeuwige dood van het ego. Ook het vertalen mag
alleen natuurlijk gaan, en niet geforceerd. Er staat
teveel op het spel.

45. De vertaalregels zijn te vinden in de
natuurfilosofie, waarin de tussenstappen worden
gevonden.

46. Het huidige Afrika is maar een druppel
vergeleken met het verloren, voortijdse Afrika. Dit
bestond uit diverse delen. Voorbeelden hiervan zijn
het Egyptische Afrika, het Iraadse Afrika en het
Israelitische Afrika.

47. De mens wil altijd mens wezen, maar teveel van
deze drugs zal hen vernietigen.

48. De mens heeft een overdosis van het mens-zijn
genomen, en ijlt nu, denkende macht te hebben over
de dieren en de planten.

49. De mens moet opgaan in de natuur en het mens
zijn ook weer kunnen loslaten, om te veranderen in
de zee.

50. Het gaat over de afdalende, verdiepende mens
die zo tot de hemel komt. Het is een natuurlijk
principe.

51. Egypte is slechts een uithoek in Afrika, maar
deze komt voort uit de diepe wildernis van Afrika.
De mens weet hier nog weinig van, omdat er zoveel
geschiedenis verloren is gegaan door de tijden heen.
Maar in principe is er niks verloren en is het nog
steeds om ons heen.

52. Alleen de enkeling zal ontwaken is een
Nietzscheaans-Darwinistisch  principe. Voor de
enkeling is het dan ook vechten tegen de bierkaai,
roepen in de woestijn, met geen of weinig resultaat.
De enkeling moet dan op een gegeven moment dan

ook constateren dat er geen kruid tegen opgewassen
is. Toch is er een weg.

53. Als de mens zelf niet verandert en tot inzicht
komt, dan is er niets.

54. De mens moest zichzelf dus helemaal opnieuw
opbouwen. De mens moest zelf zin maken,
betekenis geven. De mens moest één worden met de
natuur, deel worden van de natuur, door de
natuurprocessen te leren. Het was een natuurschool.
De mens moest loskomen van 'de ander', die de hel
was. De mens ging zo terug naar de natuur, terug
naar de eigen verantwoordelijkheid. Zo kon de mens
een nieuw beeld krijgen van het leven en het nut
ervan inzien.

55. De mens moest de massa-geest in zichzelf
verslaan. De mens moest weer 'vervreemden'.

56. Het moet dus door de natuur gaan, of helemaal
niet. Het is iets persoonlijks. De natuur verkiest
slechts weinigen, en dat zijn hen die de prijs hebben
willen betalen, en die ook getest zijn hiervoor.

57. Ben je dood, heb je geen bewustzijn, dan zul je
met de dode massa's meeglijden, leef je slechts
vanuit gewoontes en tradities, maar leef je en heb je
bewustzijn, dan zul je je eigen leven opbouwen, en
daarvoor blijven strijden, om zo je pad te vinden.

7.

De rivier van de opname

1. Er wordt een oorlog gevoerd tegen het snelle
materialisme en snelle menselijke overleveringen en
tradities die alles overmoedig in potten en pannen
hebben gestopt om maar markt te kunnen drijven.



Zo ontstonden de steden, maar de mens moet
teruggeleid worden tot de natuur. De mens moet
vervreemden van de overmoedige stadse orakelen,
om tot de onderzochte waarheid te komen. Alles
moet getest worden. De stad test niet, maar
verkoopt, en doet dit door boerenbedrog.

2. Het is een gewoonte en een traditie geworden, en
het is allemaal mors en mors dood. Maar de mens is
hierin geworpen. De mens moet hierin de overkant
zien te vinden. Dat kan niet op de rug van iets of
iemand anders. De mens moet zelf leren zwemmen.
Anders heeft de mens geen fundament.

3. De mens is geworpen in de zee van overmoed
genaamd 'materie’, en de mens komt er al snel achter
hoe erg het probleem is van de materie. Het is een
verdichte, gesloten vorm. Het houdt de mens tegen
als de mens er op een materialistische manier mee
omgaat. Maar de mens kan er ook anders mee
omgaan. Er moeten dus nieuwe, diepere definities
komen van de dingen om ons heen, door ervaring.

4. Ook dit mag niet overmoedig gebeuren, want dan
is er weer een nieuw probleem. Er moet dus een
nieuwe definitie komen van wat 'leven' eigenlijk is.

5. De openbaring gaat dus altijd door het zelf wat
zichzelf van het zelf onderscheidt, als het zelf wat in
samenhang is met het zelf. Het mag dus niet op iets
anders worden geschoven, wat het gevaar is van de
theologie. De mens is zelf verantwoordelijk.

6. Het is dus zuiver direct en niet indirect via
iemand anders. De ander is de hel. Het indirecte is
de hel.

7. De filosofie werd in de doofpot gestopt en ze
werden indirect, zonder eigen verantwoordelijkheid,
en hadden zo hun eigen opwekkingen, aan de
verdovende middelen.

8. We hebben het dan over een gevaarlijke, valse,

luie vorm van indirectheid, die alles op iemand
anders projecteert. Zij kunnen altijd kinderen zijn,
onbezorgd, in losbandigheid, want alles is genade,
en de kennis maakt opgeblazen. Zo redeneren ze
dan. Zo kun je dus alles goedpraten, en heb je ook
altijd een alibi, en heb je het spijbelen
gerechtvaardigd.

9. Het materialisme maakt dingen zo materieel
totdat het kolonist wordt. Het is de climax van het
materialisme. Geen eigen verantwoordelijkheid
meer.

10. Dat wil niet zeggen dat directheid
onmiddelijkheid betekent. De mens moet alles
omzeilen, als de mens maar op zichzelf blijft. Van
elk woord en elk principe is er een goede vorm en
een slechte vorm, dus dat wil niet zeggen dat er een
daadwerkelijke tegenstelling is, maar meer een
dualiteit. De dialectiek denkt in stellingen,
tegenstellingen en samenstellingen, het denken in
meerdere parallellen dus, vanuit verschillende
perspectieven, horizontaal, vertikaal, in
verdiepingen.

11. De mens mag niet te direct worden, en ook niet
te indirect.

12. Dat is de hele filosofie van tussenstappen. De
mens authentiek moet worden.

13. Er komt iets binnen wat belangrijk is en wat
steeds belangrijker zal worden, steeds waardevoller.

14. Dat wat om ons heen is, dat wat de mens de
bekenden noemt, de kennissen en de vrienden,
familie, het vertrouwde, is helemaal niet bekend.
Het is het onbekende. Pas ermee op.

15. Pas na de hongerwinter komt 'de opname door
de valkyries'.

16. Als een boodschap ons wil bereiken wordt het



eerst verdeeld, splitst het af als water van een
waterval om op de rotsen verder uit elkaar te
kletsen. Dat is het bestaan. Alles valt naar beneden
om tot totale chaos te worden.

17. Het geloof is als het moeras. De Aramese
betekenis van het woord voor geloof was filosofie.
Dat geeft veel meer rust en gaat ook veel dieper.
Geloof is maar een van de vele vertalingen van het
woordje 'hmnd'. Het staat niet op zichzelf. Het is
trouw en volharding in de filosofie, en is gebouwd
op geteste argumenten. Het wordt drijfzand als al
die oorspronkelijke Aramese betekenissen worden
weggekapt, en door deze sluwe woordspelletjes van
het westen kon de mens gedwongen worden te
geloven in plaats van 'de onderliggende filosofie te
ontdekken door onderzoek.' Dat is even een groot
verschil. Het is pure woord-armoe, gebrek aan
vocabulaire.

18. Moeder aarde was bij de Germanen genaamd
Areta, Hretha, de beruchte en zegevierende, ook wel
genaamd Hertha of Erda, afhankelijk van het
gebied. Iedereen die haar zag baden in de rivier
'stierf' (aan het ego), iets wat ook weer terugkomt in
de Griekse mythe van de jachtgodin Artemis.
Aktaion zag haar, en werd door beesten verslonden.
Ahn zag Bathseba baden en was daardoor ten dode
opgeschreven. Het is iets metaforisch, namelijk dat
ware openbaring vanuit de hemel de mens aan
zichzelf, zijn lagere natuur, laat sterven. Zo komt de
mens tot bekering. 'Niemand kan God zien en
leven.'

19. Renkum heette vroeger Rijnkom en werd ook
wel Ratincheim en Areta-heim, Hrethaheim, en
Rhede genoemd. Areta-heim betekent het huis,
heim, van moeder aarde, Areta, Hretha, Erda. De
Rijn is verbonden aan moeder aarde, als haar
openbaring, maar de mens heeft het niet verstaan.
Rijn komt van het Germaanse hrinana, ontbloten,
slaan, aanraken.

20. Renkum ligt in het Arnhem gebied, wat op de
grens ligt tussen de Veluwe en de Betuwe, want
onder de Nederrijn waarboven Renkum ligt is de
Betuwe, in het Zuid-westelijke aanhangsel van
Gelderland.

21. Ik kreeg dromen dat ik een hemels geschrift
moest veiligstellen. Ik moest toen door Renkum
heen naar de Nederrijn. In de verbinding met
Renkum begon ik ook Germaanse dromen te krijgen
over de Rijn, over het rode goud in de diepte, het
bloedgoud, wat ook weer terugkomt in de
Germaanse mythologie. Het bloedgoud wordt
bewaakt door de Rijnmaagden. In de Tweede
Wereldoorlog liep de bevrijding van Nederland vast
bij de Nederrijn in het Arnhemgebied bij de slag om
Arnhem, en zo ontstond de hongerwinter, het
Ragnarok. De Duitsers waren te sterk. Zij hadden
namelijk het Rijngoud gestolen, en verdraaid. Het
was bloedgeld, terwijl in de oorspronkelijke
mythologie het bloedgoud een beeld was van het
sterven aan het ego, om zo door de Rijnmaagden
opgenomen te worden, ook een soort valkyries,
walkuren, dus.

22. De stromende rivier is dus een beeld van de
opname, opgenomen, of neergenomen, tot moeder
Areta, moeder aarde, tot haar huis, Areta-heim, of
Rijnkom, wat nu Renkum heet. Tk kreeg toen meer
en meer dromen over Renkum als een grote
onderaardse wildernis, als een natuurgebied met
natuurdorpen en natuursteden, als een onderaards
land, het land van moeder aarde. In de mythologie
kwam het bloedgoud uiteindelijk in handen van
Loki, de Logos, het Woord, oftewel de filosofie. Het
bloedgoud, het rode goud, of de rode steen, kan
alleen maar benaderd worden door de filosofie. Het
is als een waterval die kapot kletst op de rotsen, het
hele kolonisten raadsel. De nazi's hebben het in
overmoed gegrepen, en zijn erdoor ten gronde
gericht. Iedereen die de rode steen voortijdig of
zonder de voorwaarden in acht te nemen grijpt en
misbruikt zal erdoor vervloekt zijn en erdoor ten



onder gaan.

23. De Betuwe aan de Zuidelijke overkant beeld het
rode goud uit, in of onder de rivier. Hier is het
vruchtbare gebied, en dan moet de mens nog dieper
naar het land van Maas en Waal en het Rijk van
Nijmegen, want onder de Nederrijn ligt de Waal, en
daaronder ligt de Maas. De Maas is dus de
Zuidelijkste rivier, en daaronder ligt Noord-Brabant.
In principe is dit dus de diepte van het huis van de
Germaanse moeder aarde, Areta-heim, oftewel de
diepte van Renkum en van het rode goud. Hier vond
de bevrijding al veel eerder plaats.

24. Men gaat tot het bos, maar men komt niet
daadwerkelijk tot het bos, omdat de mens tot het
filosofische bos moet gaan. Men gaat dan naar de
markt, maar men komt niet daadwerkelijk tot de
markt, want men moet tot de filosofische 'markt’
komen. De mens moet niet tot het object komen,
maar tot de verborgen ervarings-wereld erin.

25. Het leven is een natuur-ervaring, als een
waterval. Veel moet je weer langs je heen laten
glijden. Veel zal op de bodem kletteren en weer deel
worden van de rivier. Het stroomt ergens naar toe.

26. Johannes de Doper was een roepende in de
wildernis. De wildernis staat voor het verborgene.

27. De ziel moet op zoek gaan naar de rivier van het
leven.

28. De woning van Johannes de Doper ligt aan de
zee.

29. Het leven wordt verkregen in de onderwereld.

30. Zo komt de mens terug tot het voortijdse Afrika,
tot de filosofie van het voortijdse Afrika.



